
 

Bergschenhoek, januari 2024 

 

‘Ga mee!” 

 

“Ga mee!” Deze roep klinkt in ons dorp Bergschenhoek iedere week op heel verschillende manieren. 

De roep klinkt op zondag in het luiden van de klok voorafgaand aan de kerkdienst en in de gastvrije 

ontvangst in ons kerkgebouw. Aan het begin van de dienst is het God zelf die ons begroet met Zijn 

genade en vrede: Tijdens de dienst zoeken we naar Zijn weg met ons, om aan het slot ervan te horen 

dat God ook in de nieuwe week met elk van ons meegaat. 

 

De uitnodiging om mee te gaan, klinkt ook voor mensen voor wie de gang naar de kerk een 

ontdekkingstocht is: Voor hen in het bijzonder zijn de bijeenkomsten van Steigers. 

Er zijn talloze momenten waarop samen dingen worden ondernomen: Tim & Rank, Follow Me!, de 

gezamenlijke maaltijden, de jeugdclubs, de bijbelstudiegroepen en de vele ontmoetingen.  

 

Als gemeenteleden zijn wij allemaal op weg. De reis van je leven hoef je niet alleen te maken. 

Gelukkig niet! Je mag deel zijn van een gemeenschap, een gemeente die samen de weg van Jezus wil 

gaan. Die steeds weer opnieuw wil ontdekken wat dat betekent, nu in 2024, hier in Bergschenhoek. 

Wat het betekent op de plaats waar jij woont, werkt, naar school gaat en je leven leeft. 

 

Die reis is niet altijd eenvoudig. Continu worden wij allemaal bewust of onbewust bestookt met 

vragen. Worden we verleid om andere wegen in te slaan dan de weg die Jezus ons wijst. Maar steeds 

opnieuw word je toch ook weer uitgenodigd om de weg te gaan van Jezus, niet alleen, maar samen 

met de gemeente waar jij deel van mag uitmaken. 

 

Iedere reis vraagt voorbereiding. Iedere reis vraagt iets van ons: Tijd, middelen en geld. Dat is zo in 

de vakantie, dat is zo in de reis van ons leven, en dat is zo in de reis die we als gemeente maken.  

Samen maken we het mogelijk om steeds opnieuw en op heel verschillende manieren de roep “Ga 

mee!” uit te laten gaan. Jouw bijdrage doet ertoe: Ga mee, Geef mee!  

Zijn toekomst tegemoet. 

 

 

Ds. Wout Koelewijn 

 

 


